
Millennium 
 

't Millennium, de tweede duuzend joar, bint noe bijna veurbie 
gin mense die 't niet weet op oujoarsdag. 

't Zal vulle feest geven denk ik, en ik veurzie 
dat op de laatste oavend van de eeuw heel vulle mag. 

Dan goaw de nieuwe eeuw in, en wat hef die met ons veur 
zo var aw 't beléven mag goaw mar gewone deur. 

't Is bienoa niks, een nieuw eeuw, in 't licht van de geschiedenis. 
Miljarden joaren hef de wereld al bestoan, al is 't 
niet altied zo e wes as noe, met auto en techniek, 

kantoren, scholen, werkplaats en fabriek, 
woaw daagleks hen goat um ons wark te verrichten 
um onze dagelekse zurg um 't overléven te verlichten. 

De oermens mos'ter heel wat meer veur doen en loaten, 
liep met een knots deur't bos, kon nog moar amper proaten, 

wis van gin dag of moand of joartal af en lefden van de jacht. 
Wat hebbe wiej 't dan makkelek met onze motorkracht, 

met onze auto, televisie en mobiele telefoon. 
Dat dit er allemoal is vinne wie eigelek heel gewoon. 

Mar wat de toekoms allemoal nog in petto hef 
dat wache wie mar af, mar duudelek in 't besef 

dat over weer is duuzend joar, 't leven weer heel anders is 
en zouw dat better veur ons wên of 'n gemis? 

dat vroag ik mien wel is af, as ie zo alles beziet, 
mar een ding weet ik zeker, dat beleve wiele niet. 
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